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Als we bereid zijn ons te laten verwarren, verrassen en verwonderen,
staan we open voor leren, groei en geluk (blz. 9).

Niet tevreden zijn met ‘een antwoord’ en leren leven met een vraag,
maakt het leven rijker en gelukkiger (10).

In de meeste tradities staan openbaringen, antwoorden en meningen
centraal, in zen is het de vraag zelf die centraal staat. (blz. 15)

Een woord bestuderen is jezelf bestuderen, omdat wij mensen figuurlijk
gesproken bestaan uit woorden (blz. 22)

Koanstudie leert je je een vragende houding aan te nemen (blz. 28)

Citaten uit: De zen en onzin van het leven, Rients Ritskes © Foto, Evert Jan Kema
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